Historische vondst bij
café-restaurant ‘t Fortuin

“Toen eigenaar Niek Bot vorige week naast zijn
rijpad een verlichtingskabel wilde ingraven, stuitte
bij op een brok steen. Al spoedig bleek deze vrif
groot van omvang en helemaal blootgegraven ble-
ken er drie grote grote grafstenen van 2 x 0,70 m.
naast elkaar te liggen. De middelste steen vermeld-
de o.a. de naam Jacob Ruijter;, gevolgd door de
teRst:

“In leven burgemeester dezer gemeenten”.

Hij realiseerde zich terecht dat “Oud Wervershoof”
dit zou interesseren en zelf ook nieuwsgierig nam
bij kontakt met ons op. Na een grondige schoon-
maak en een uurtje puzzelen - want er was wel
wat weggesleten - Rwamen we uit op de tekst zoals
op de afbeelding biernaast is weergegeven.

Grafdeksels aan de zwerf

De vraag rijst hoe komen die grafzerken op het ter-
rein van café restaurant ‘t Fortuin? In het archief van
de parochie Werenfridus van Wervershoof lees ik in
het jaar 1874 de volgende aantekening: “Het rui-
men van een deel van bet oude kerkbof in ver-
band met de bouw van een nieuwe kerk.”
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De grafzerken op bet terrein van Café "t Fortuin

Trijntje Ruijter, dochter van Jacob Ruijter en Immetje
Schoenmaker, heeft, toen eenmaal bekend werd dat
de graven in 1874 zouden worden geruimd, ge-
vraagd de grafdeksels van haar ouders Jacob Ruijter
en Immetje Schoenmaker bij haar op het erf te
mogen hebben. Tevens de grafdeksels van haar over-
leden dochters Dieuwertje en Immetje, gestorven in

HIER LIGT BEGRAVEN

IMMETJE SCHOENMAKER

HUISVROUW VAN
JACOB RUITER
OVERLEDEN OP DEN
27 DECEMBER
1835 IN DEN OUDERDOM
VAN 56 JAREN EN 4 MAANDEN

R.I.P.

E.A. HEER JACOB RUITER

IN LEVEN BURGEMEESTER
DEZER GEMEENTEN
OVERLEDEN DEN
19 JANUARIJ 1843
IN DEN OUDERDOM VAN
57 JAREN

Rust vader burgervriend en hoeder
Uw leven vlood in weldoen heen

Rust steun der armen edle moeder
Verhoor mij ooit bij dezen steen

1851 en 1854 en haar
overleden man, Jacob
Koopman, overleden in
1856. Tenslotte het graf-
deksel van haar dochter
Grietje, overleden in
1870, dus toen nog
maar vier jaar geleden.

Waarom op
bet terrein van
cafeé-restaurant
‘t Fortuin?

Jacob Ruijter bezat drie
boerderijen met de huis-
nummers B 11, B 24 en
B 25. Schuin tegenover
de kerk stond boerderij
B 11 waar hij jaren
heeft gewoond. Deze
boerderij staat er nu
nog en staat op de mo-
numentenlijst.

Jacob verhuist later naar boerderij B 25, waar hij ook
is overleden. B 24 en B 25 waren boerderijen enige
percelen voorbij de Gereformeerde kerk. Het erf van
B 25 grensde aan het perceel waar nu 't Fortuin
staat. Daar woonde toen de dochter van Jacob
Ruijter. Hiermee denk ik het raadsel van de grafdek-
sels te hebben opgelost.
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