Lieve lezer,

Welkom bij een nieuwe editie van de Cavia! De laatste (echte) Cavia waar ik als voorzitter een
voorwoord voor mag schrijven, want hierna komt natuurlijk de almanak! Tevens is dit de eerste
editie van onze kersverse Cavia-coordinator/-hoofdredacteur/-chef pik: Robin! Ik wilde vragen om
een groot applaus maar dat werkt niet zo goed in geschreven tekst. Het mag natuurlijk wel, dus
Robin, als je iemand ziet klappen terwijl ie de Cavia leest: dat is voor jou!

Mij is ter ore gekomen dat het thema van deze Cavia “survival gids, beetje a la Ned’s survival-
gids” is. Ik weet nog heel goed dat ik rond groep 7/8 Ned’s Survival Guide zo tof vond dat ik er
eentje voor mezelf ging schrijven. De middelbare school zat er namelijk aan te komen en hoe chill
zou het wel niet zijn als ik daarvoor een echte eigen survival guide had. Naief genoeg stonden
daar dingen in zoals “doe altijd je huiswerk op tijd” en “zorg dat je licht hebt op je fiets”. Snel
genoeg waren deze principes naast m’n wil om te leven in de prullenbak beland en is de tactiek
“fuck it, we’ll do it live” het enige wat in m’n persoonlijke survival guide staat.

Minder in de categorie “Ned’s Survival Guide” en meer in de categorie échte survival guide:
vroeger hadden we thuis altijd zo’n survival boek geschreven door een ex-SAS soldaat (Britse
elite-eenheid) met daarin alles van een hut bouwen met bladeren en welke bessen je kan eten tot
hoe je een nucleaire aanval overleeft. Hoewel het heel interessant was om over te lezen, hoop ik
dat we het nooit nodig zullen hebben. Het enige wat ik mee kan geven als er ooit een nucleaire
aanval is: succes!

Even afgedwaald, het kan gebeuren. Terug naar de Cavia: ik wens jullie heel veel leesplezier en tot
in de almanak!

Floris Heringa
Voorzitter



