Week 7: Les 38 en 39

Dag1

Vertaalzinnen

1. Ik wil Japanse souvenirs kopen voor mijn ouders, maar waar
kan ik het beste naar toe gaan?

2. Toen ik klein was, wilde ik geen rauwe' groenten eten, maar
de laatste tijd ben ik het gaan eten.

3. Ik hou van alles wat zoet is?, maar waar ik het meest van hou

is melkchocolade.

4. Ik wist niet dat de dochter van mevrouw Jansen gisteren uit
het ziekenhuis is ontslagen.

5. Omdat ik belangrijke documenten ben kwijtgeraakt, kreeg ik
op mijn kop van de afdelingschef.

6. Ik vind het goed overbrengen van mijn eigen gevoelens heel
moeilijk.

7. Mijn broer is goed in het in elkaar zetten van boekenkasten.

8. Het papieris waarschijnlijk rond het jaar 105 uitgevonden door
een Chinees.

9. Ik was door Yoshiko uitgenodigd voor haar verjaardagsfeest,
maar ik was ziek en kon niet gaan.

10. Omdat Katsuhiko een hekel heeft aan reizen per vliegtuig3, is

hij nog nooit naar het buitenland geweest.
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*Vertaal: ‘als het zoet is hou ik van wat dan ook’
3Vertaal: ‘in een vliegtuig stappen.’
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